FLANEREN

enieten met lange,

‘Als je lang wilt leven, leef dan langzaam', schreef de filosoof Cicero. Maar als
onthaasten je te ver gaat, kun je altijd beginnen met een softe versie: het flaneren.
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teugen

Mijn vriendin Marion kan het en volgens mij
kunnen de meeste “vrouwen met feeling’ het.
Ik kan het absoluut niet: flaneren. Tk ben sen
hepeloos geval dat met oogkleppen op van
hot naar her jakkert, zonder enige aandacht
te besteden aan alles wat ik onderwey tepen-
kom. Mijn doel is: op tijd komen en daarna
zie ik wel weer. Marion kan een middag lang
struinen op een rommelmarkt, doelloos
dwalen in de stad, de uren laten verglijden in
een cafeetje tijdens een regenbui of zichzelf
verliezen in het spel met de kinderen. De
strekkende meters antistresshoeken bevestigen
dat Marion gelijk heeft: wie het vermogen
heeft om de langetermijndoelen bij tijd en
wijle los te laten en te genieten van het onder-
weg zijn zonder doel, heeft de sleutel tot een
goed leven in handen. Ook het Zenboeddhis-
me beaamt deze wijsheid volmondig. Het on-
derweg zijn - het mediteren - is net 70 belang-
rijk als het te hereiken doel, de verlichting.
Psychotherapeut Wilfried Van Craen legt in
zijn boek De preskiih van bel genieten cen
verrassende link tussen dat onderweg 7ijn en
‘een levenskunst die in onze prestatiegerichte
maatschappij nagenoeg aan het uitsterven is:
het flaperen’. Dat klinkt als een vorm van
onthaasten waarin ik me misschien wel zou
kunnen vinden.

Zien en gezien worden

De {laneur is de personificatie van het onder-
weg zijn, het haast kinderlijke tijdloze genie-
ten en verdwalen in de tijd. In de westerse
maatschappif werd de flaneur voor het eerst
gesignaleerd ter tijde van de opkomst van de
grote steden aan het einde van de 19de eeuw.
De flaneur was een man met voldoende geld
it de buidel voor de cersie levenshehoeften.
Hij bewoog zich deelloos door de winkel-
straat. Grasduinend, verstrooid in zijn waar-
neming en  geleid door onvoorspelbare
toevalligheden, liet hij hel stadsleven in al
z'n willekeur op zich afkomen.

“lijdens het flaneren’, schrijft Van Craen, ‘is

psycho

De kunst van het flaneren is de kunst
van het ontspannen, vakantie vieren,
flirten en onthaasten in één!

er (...) alleen ecn hier en nu, een onderweg
zijn dat op zich de bren van alle genot is, zon-
der aankomen of druk. Tk heb op mijn reizen
steden gekend die een ware flaneertraditie
hadden: de Ramblas in Barcelona is daar het
beste voorbeeld van. Maar ook de promenades
in onze kuststeden, de Parijse kades met hun
boekenstalletjes en, riet te vergeten, de rom-
melmarkten zijn ideale oorden waar mensen
opgaan in de tijdlcosheid van het hier eni nu.’
Er is geen vocropgezet plan; de flaneur staat
open voor alles wat de moeite waard is, voor
hiet onverwachte en onbedachte, Waar een an-

der al is doorgerend, daar leunt de flaneur
NA4r VOren o nog eens extra geed te kijken.
De stad is voor de flaneur zijn thuis en territo-
rium, maar ook zijn podium. De flaneur ziet
en, niet geheel onbelangrijk, wordt gezien. De
traagheid en doelloosheid van de flaneur zijn
aanstekelijk en bovendien sexy en aantrekke-
lijk. Het flaneren is niet voor niets dé manijer
bij uitstek om aan een partner te komen in
zuicelijker streken. De kunst van het flaneren
is de kunst van het ontspannen, vakantie vie-
ren, flirten en onthaasten in één'

En al was flaneren vroeger onlosmakelijk >

Als hij flaneert en zij niet

inge en Jules zijn op doorreis en hebben drie
dagen om samen Firenze te verkennen, Inge wil
veel zien, maar Jules is een rasflaneur

“We zouden die dag een park bezoeken, maar onderweg bleef Jules voor iedere

winkel staan en liep hij talloze binnenplaatsen in.Alle beelden die hij tegenkwam, werden
uitgebreid bewonderd, gefotografeerd en in zijn reisgids opgezocht. Tijdens de lunch
raakte hij in gesprek met de kok en later in de middag voerde hij een langdurige conver-
satie met drie bejaarde dames die zichtbaar genoten van deze in 't ltaliaans stoethaspe-

lende toerist. Pas tegen de avond bereikten we het park.Toen Jules op de terugweg

wéer een kerk in wilde lopen, was voor mij de maat vol. We waren nauwelijks toegeko-
men aan onze plannen! lk beschuldigde hem ervan mijn dag te hebben verpest. Hij keek
me niet begrijpend aan. Zijn dag was er &én van alleen maar hoogtepunten geweest. Hij
had Florentijnen gesproken en geleerd hoe pesto wordt gemaake. Als klap op de vuurpijl
waren we ook nog op het mooiste moement van de dag, namelijlk in de warme avond-
gloed, het park ingelopen! Toen pas besefte ik dat hij gelijk had.Voar hem was het park
niet alleen de eindbestemming, maar ook de aanleiding om avonturen te beleven. Terwijl

hij van alles had meegemaakt, had ik alleen maar oponthoud gehad.”




verbonden met de stad, anno nu kunnen we
deze levenskunst in hreder perspectief zien.
‘Ik ga er vanuit dat alleen een door de natuur
geinspireerd leven hescherming biedt tegen
stress, spanning en ziekte’, schrijft Stefaan De
Wever in Hel anli-stress boek. Flaneren op
een bospad: het klinkt een bestje vreemd en
de erotische factor van zien en gezien worden
- door eekhoorn en konijn - zal beduidend
lager zijn. Maar wat doelloosheid en ontspan-
ning betreft, geldt natuurlijk hetzelfde. De
duif écht horen, het gras écht ruiken, je hoofd
uitschakelen en de voorrang geven aan de
beroering van de wind op je wangen.

Nieuwe ontdekkingen

Flaneren is onbevangen door de wereid stap-
pen, alsof je alles voor het eerst ziet. “We wor-
den niet meer geraakt door de alledaagse en
simpele dingen’, schrijven de auteurs van

Allas van de Belevingswereld. ‘De glimlach
van een vreemde, de zon die met ons mee-
tijdt, of het mechanisme van een wasknijper,
ze hebben niet langer vat op ons. Alleen bij
sterke prikkels Hiken we wat langduriger be-
reikt e worden: bij verliefdheid, onze eerste
autorijles, de schoonheid van een muziek-
stuk of gedicht of een onverwacht geschenk.
Dan voelen we ons weer als een kind.’

Sterke prikkels krijg je ook als je lets voor de
eerste keer doet. Het probleem is uiteraard
dat dat nog weinig gebeurt als je volwassen
bent. "Wanneer heb je laast iets voor het
eerst gedaan? Het is een confronterende
vraag die ik wekenlang aan iedereen in mijn
omgeving stelde. Het effect was fascinerend.
Mensen realiseren zich opeens dat er al furen
weinig meer is veranderd in hun leven. Eén
man, een collega en psycholoog, raake ui-
termate gegrepen door deze vraag. Tijdens de
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“Sinds ik het fietsen van en naar het werk als een zelfstandige activiteit ben gaan
beschouwen en niet als een noodzakelijk kwaad om zo snel mogelijic van A naar B te
komen, is die fietstocht voor mij waardevol en meditatief geworden. Het is het eerste
morment van de dag dat ik alleen ben, [l kan mijn zinnen verzetten, nadenken, maar ook
om me heen kijken en écht zien. Ik ben er een stul rustiger van geworden. Ook als ik
met de kinderen op pad ga, werkt het: ik probeer alles afs een activiteit op zich te
zien. Als je dat niet kan, ben je de hele tijd gejaagd. Zit je eindelijk op het strand, moet
je nog beginnen met ontspannen. Nee, vanaf het moment dat je op weg gaat naar de
trein moet het leuk zijn. Niet dat het altijd lukt, hoor. Maar ik vind traag sexy. Haast is

nooit erctisch. Het langzame en weloverwogene, dat flaneren, dat hééft jets.”

Z

spaarzame vergaderingen dic we gezamen-
lijk hebben, komt hij me tegenwoordig stee-
vast vertellen wat hij sinds de vorige keer dat
we elkaar zagen. voor het eerst heeft gedaan.

Flaneren moet je plannen

We weten dus dat de kwaliteit van het leven
met sprongen vooruitgazat als je méér dwaalt
en flaneert. Maar tegelijkertiid zifn er nu
eenmaal dingen als tijdsdruk en agenda-
stress. Wilfried Van Craen reikt in zijn boek
De prakih van bet geniefen creatieve
ideetn aan als het om de kunst van de traag-
heid gaat. Zoals vitgebreid de tijd nemen om
een maaltijd te bereiden. Of kiezen voor fiet-
sen en wandelen in plaats van de snelheids-
duivel die auto heet. En als je dan toch met
die auto reist, kiezen voor de binnendoor-
wegen die het landschap eindeloos maken en
de dag onafzienbaar lang, Bovendien brengt
Van Craen ons in herinnering dat “de echt
succesvolle mensen niet de slaaf maar de
meester van hun tijd zijn.” ‘Langzaamheid
past grote zakery', wist ook Vondel al.

Mijn cigen oplassing is provisorisch en ar-
moedig, maar voldoet als een eerste hegin:
één keer per maand plan ik een middagje
dwalen en flaneren, waarep 1k mij overgeef
aan de willekeur van de doelloosheid. Zon
middag is als een miniatiurvakantie. Tk voel
me heer en meester van de stad als ik er zo
vrank en vrif in rondloop. Tk heb restaurant-
jes ontdekt, de lekkerste soorten koffie uitge-
probeerd, winkeltjes gevenden en tentoon-
stellingen bezocht. Als ik geen geld wilde uit-
geven, heh ik gelezen in het park, op bankjes
gezeten en om me heen gekeken, gestruind
0p de markt en cen aantal hinnentuinen
ontdekt waar ik tot dan toe altijd aan voorbij
was gerend. Ik zie meer, hoor beter en beleef
alles intenser als ik ga slenteren. Vaak heh ik
op zo'n middag enkele ideeén voor mijn
werk gekregen. Een echte onthaaster word ik
wellicht nocit. Maar mijn eerste flaneer
El'\f'ﬂ,}'i[l%@[l doen alvast Verlangen Nadr meer.
Het beginiser! m

o Wilfried Van Craen, Dg praktije van bet
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