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Goeieavond. Dit is het Vrije Woord. Een thema‐ uitzending over communicatie dat wordt het deze avond. Wilfried Van Craen, 
die is al meer dan 25 jaar psychotherapeut en met hem heb ik een gesprek over 'omgaan en communiceren met anderen' ‐ 
want daarover schreef ie een boek, waarvan pas de herwerkte versie in de winkels ligt. Maar dat is voor straks.  Eerst 
communiceert het Vermeylenfonds. En Viona Westra heeft daarvoor Veerle Vivijs naar de studio gebracht… 

Bijdrage van het Vermeylenfonds vind je terug op www.vermeylenfonds.be 

Communicatie met anderen. Het blijft een van de belangrijkste maar tegelijk één van de moeilijkste vaardigheden in ons 
dagelijks leven. We kunnen er dus maar beter werk van maken! En dan is de recent herwerkte versie van het boek van Wilfried 
Van Craen 'Omgaan met anderen ‐ een communicatiekunst' ‐ het aangewezen handboek. Wilfried Van Craen is al jaren 
psychotherapeut en werkte in dit boek een denk‐ en werkmodel uit van de communicatie ‐ en systeemtheorie. Bruikbaar thuis 
én op het werk. Een boeiend boek voor wie naar kwaliteit zoekt in relaties met anderen. Een gesprek met Wilfried Van Craen… 

Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om om te gaan met anderen ‐ om te communiceren? 

Wilfried Van Craen: "Het is eigenlijk heel complex omdat mensen vaak communiceren zonder dat ze het zelf beseffen dat ze 
communiceren. Mensen leven in een systeem en een systeem is een geheel van mensen. Zoals bijvoorbeeld een gezin of een 
werkteam of een voetbalclub. Die mensen zijn met mekaar verbonden met onzichtbare draden. Met als gevolg, dat als je iets 
doet dat het vaak een effect heeft op de ander zonder dat we dat zelf zien. Eigenlijk is dat iets wat we vaak niet beseffen. Dat 
we met ons gedrag een effect hebben dat we zelf niet zien. Maar de ander ervaart dat wel en we begrijpen dan ook niet dat de 



ander zo raar reageert. Omdat wij zelf ook niet beseffen dat we een gedrag hebben gesteld dat een effect heeft op de ander. 
Dus mensen zien vaak niet het effect van hun gedrag op mekaar. Dat is de reden waarom communicatie soms ook vierkant 
loopt." 

We denken nogal vaak eens van: de één kan het communiceren en de andere niet.  Maar daar zitten we dus eigenlijk al fout, 
want we kunnen het dus eigenlijk wel leren… 

Wilfried Van Craen: "Zeker en vast, het is eigenlijk een vaardigheid. Net door die inzichten op te doen en door er rekening mee 
te houden, dat je bijvoorbeeld ook een effect hebt wanneer je iets niet zegt, wanneer je iets niet doet. Bijvoorbeeld je vraagt 
niet aan je partner hoe het was op die belangrijke vergadering, als hij thuis komt van zijn werk. Of je vraagt niet hoe het was 
wanneer hij naar de film is geweest of je vraagt niet hoe het was wanneer hij in de tuin één of andere plant heeft proberen te 
verplanten, wat nogal een karwei was. Dan is dat iets niet doen, ook iets wat een effect heeft. Door het inzicht dat je op die 
manier ook communiceert, ga je natuurlijk ook daarmee mee rekening houden. Dus hoe meer je weet daaromtrent, hoe meer 
je daar ook mee kan rekening houden. Dus hoe meer dat je weet, hoe meer dat je in dit geval ten minste, ook kunt letten op 
een aantal basisprincipes. Met andere woorden communiceren kan je leren. Maar het is iets waar je toch wel wat aandacht aan 
moet besteden omdat mensen vaak denken van 'god dat is toch allemaal niet zo belangrijk' maar de belangrijkste 
communicatie is de communicatie over de communicatie.  Dat noemt men dan metacommunicatie. Dat wil zeggen dat je af en 
toe als partners of als collega's ook eens moet praten over de manier van omgaan met mekaar. Want soms is die manier van 
omgaan met mekaar eigenlijk wat stroef of wat gespannen of conflictueus. Dan is het de moeite inderdaad om op het balkon 
te gaan staan bij wijze van spreken en te kijken naar beneden hoe je met mekaar omgaat en daarover te gaan praten. Dus 
eigenlijk te praten over de communicatie. Dat noemt men metacommunicatie. Dat is een van de belangrijkste dingen die 
mensen kunnen leren." 

U geeft het in uw boek over 5 stellingen ‐ 5 basisprincipes waarmee we rekening kunnen houden. Hoe kunnen we dat dan 
eigenlijk toepassen op ons dagelijks leven? 

Wilfried Van Craen: "Ja. Dat is zowat de uitdaging geweest voor mij om het boek te schrijven. Dat is die stellingen. Men noemt 
dat de axioma's van Watzlawick, de man die ze oorspronkelijk heeft uitgewerkt. Ik wou dit vertalen naar het gewone 
dagdagelijkse leven. Vanuit de idee: hoe kan je in relaties, partnerrelaties, gezinsrelaties, relaties op het werk, hoe kan je die 
relaties beschermen tegen de altijd toch wel dreigende misverstanden, spanningen, irritaties, enzovoort. Dat heb ik dan toch 
proberen te doen door die 5 axioma's of 5 stellingen te vertalen en zeer sterk te illustreren met voorbeelden uit het dagelijkse 
leven. Het eerste axioma is: je kan niet niet communiceren. Met andere woorden, zoals we daarstraks al zegden, alles wat je 
doet, maar ook alles wat je niet doet, alles wat je zegt, maar ook alles wat je niet zegt, heeft een effect. Dat is een eerste zaak 
die we gaan illustreren. Partners of collega's die geïrriteerd geraken omwille van fouten op die regel. Bijvoorbeeld: het kan zijn 
dat een collega tegen u zegt van: je werkt wel halftime, maar kan je toch niet naar die vergadering komen, want het is 
belangrijk. De goede bedoeling van die collega is van jou daarbij te betrekken. Maar het kan op jou een frustrerend effect 



hebben. Misschien denk je: ze vinden dat ik als halftime niet genoeg betrokken ben. Terwijl het eigenlijk een positieve 
bedoeling was. Dat is iets wat we vaak zien in het dagelijkse leven, dat mensen wel positieve bedoelingen hebben maar dat het 
effect van hun gedrag daarom niet even positief is. Dat is een onderscheid dat we moeten maken. Het is niet omdat ik het als 
ouder of als collega of als partner het goed meen, goede bedoelingen heb, dat dat ook een goed effect heeft.  Dat onderscheid 
zien mensen vaak niet. Vaak denkt men, ik bedoel het goed dus het zal wel goed zijn. Dat is vaak helemaal niet zo.  Ik kan het 
best goed bedoelen, met het op dit ogenblik zo helder mogelijk uit te leggen, maar misschien is het effect helemaal niet zo 
helder en dan moet ik iets leren van het effect. Ik moet niet blijven kijken naar mijn bedoelingen.  In de communicatietheorie, 
dat is soms een beetje hard ook voor de partners die ik zie, interesseren goede bedoelingen ons niet. Het zijn de effecten die 
belangrijk zijn. Als ik dan partners wel eens hoor zeggen of een van de beide van de partnerrelatie: maar ik bedoel dat wel 
allemaal goed! Dan zeg ik vaak, dat is niet voldoende. Dat is soms wel wat hard, maar eigenlijk is het daar wel waar het om 
gaat. Je moet niet louter kijken naar je bedoelingen maar vooral kijken naar het effect." 

Het communiceren op zich is moeilijk, maar als we dan uiteindelijk besluiten van, we willen er iets aan te doen, we willen ons 
gedrag veranderen, dat lijkt me dan ook een hele moeilijke zaak… 

Wilfried Van Craen: "Het is niet gemakkelijk, omdat we niet die gewoonte hebben. Eigenlijk zou dat moeten deel uitmaken van 
het onderwijspakket. Sociale vaardigheden bestaat wel, maar het komt te weinig aan bod. Gelukkig wordt mijn boek ook in het 
onderwijs meer en meer gebruikt en merk ik toch dat kinderen daar ook wat meer aandacht voor krijgen.  Maar ik denk, het 
belangrijkste is dat je naar aanleiding van iets, of dat nu een boek is of een film is, of een cursus is dat je volgt, dat je als 
partners of zelfs als leden van een team er over gaat praten. Wat zijn in onze relaties de afspraken die moeten gevolgd worden 
om de relatie in evenwicht te houden. Men noemt dat de regels van een systeem. Bijvoorbeeld de regels van een systeem is, je 
komt altijd op tijd, of binnen een gezin bijvoorbeeld: je praat niet over de moeilijkheden die we kennen binnen ons gezin met 
derden buiten het gezin. Dat zijn regels. Soms moeten regels eens duidelijk gemaakt worden en oude regels zijn dikwijls toe 
aan vernieuwing. Dat is een eerste manier.  Een tweede manier is en dat is een hele belangrijke. Dat is, als men als leden van 
een systeem, dus als partners binnen een partnerrelatie, gezinsleden binnen een gezin, medewerkers binnen een team, dat je 
mekaar heel veel feedback geeft. Feedback geven dat betekent dat je de ander duidelijk maakt dat zijn of haar gedrag op u een 
effect heeft. Een effect dat de ander vaak niet ziet. Bijvoorbeeld, collega als jij telkenmale op mijn pc komt werken en van 
programma wisselt, dan werkt dat op mijn zenuwen. Ik zou je willen vragen om dat niet meer te doen.  Liever dat dan een 
ganse dag met een vies gezicht rond te lopen of nijdig te reageren, waardoor de ander niet weet waarover het eigenlijk gaat. 
 Of in ons privé voorbeeld. Als je ziet dat ik begin te kuisen, dan heb ik graag dat je op dat moment mee helpt, of als dat niet 
gaat, dat we afspreken wat jij doet en wanneer dat je 't doet. In plaats van bijvoorbeeld te beginnen kuisen en heel de avond 
boos rond te lopen, waardoor de andere niet weet wat er scheelt. Feedback geven betekent dat je de ander informeert over 
het effect van zijn of haar gedrag op u. Dat kan positief zijn en spreken we van positieve feedback, dat is iets wat we veel te 
weinig doen. We geven veel te weinig positieve feedback. We zeggen veel te weinig van: eigenlijk is dat wel prettig dat je 's 
avonds lekker kookt ook al heb je al een zware dag gehad. We zeggen veel te weinig: collega dat was eigenlijk een heel 
aangenaam initiatief dat je voorstelde om op de middag samen te gaan lopen bijvoorbeeld.  Dus van het moment dat er 



positieve gedragingen zijn, bekrachtig ze. Bekrachtingen van positief gedrag is een van de beste manieren om te maken dat 
mensen de dingen blijven doen die je prettig vindt.  Dan heb je natuurlijk het irriterende, het storende gedrag. Daar moet je 
ook leren feedback op geven. Bijvoorbeeld als je een onduidelijkheid van lichaamstaal niet goed begrijpt. Als iemand 
bijvoorbeeld zucht tijdens een gesprek, dat je dan ook zou vragen als het om een collega gaat van, verveel ik jou of is het niet 
het juiste moment? Waardoor die kan zeggen van: sorry het ontsnapte mij maar ik heb vannacht weinig geslapen. En dan krijg 
je een correctie vaak en dan weet je waar aan toe.  Dus feedback geven is toch een van de belangrijkste vaardigheden. Een 
tweede vaardigheid is, een goed territoriaal gedrag ontwikkelen. Met territoriaal gedrag bedoel ik, dat we net als andere 
dieren, we zijn tenslotte een diersoort, territoriumbeestjes zijn. We hebben behoefte aan territoria rondom ons en dat zijn dan 
letterlijke territoria, een letterlijke ruimte. Vandaar dat we vaak geïrriteerd zijn als mensen te dicht op ons staan of mensen ons 
te veel aanraken. Of als we geen vluchtheuvels hebben binnen ons eigenhuis of op het werk, als je in een open ruimte werkt. 
 Dus mensen hebben vaak behoefte aan eigen territoria, een eigen plek. Dat kan zijn dat je de krant openslaat en dat dat jouw 
manier is van te zeggen laat mij mijn batterijen opladen. Of dat kan zijn dat je misschien gewoon wat in de tuin gaat werken 
thuis. Eigenlijk is dat een manier om te zeggen van, laat mij bekomen. Maar als dat niet duidelijk is dat dat voor jou een manier 
is van te vluchtheuvelen, zoals wij dat dan noemen, dan is het toch wel belangrijk om dat even te expliciteren. 
 Territoriumbenadering vind ik een heel boeiende benadering omdat er ook psychologische territoria zijn. Bijvoorbeeld, wie 
neemt de beslissingen? Van wie is het territorium beslissen wat je dit weekend doet? Soms moet dat een geëxpliciteerd 
worden in plaats van daar altijd ruzies rond te maken. Territorium van tijd. Van wie is het tempo om 's morgens klaar te 
geraken om op tijd iedereen buiten te hebben, op school te hebben enzovoort. Daar zijn dikwijls conflicten rond. We hebben 
eigenlijk heel veel territoria die psychologisch zijn van aard. Bijvoorbeeld ook aandacht, de vraag naar aandacht. Aandacht is 
ook een territorium die iedereen wil innemen. Het is dikwijls een territoriumstrijd rond aandacht. Dan zijn er ook taken in het 
dagelijkse leven, wie zet de vuilzakken buiten, … Dat zijn soms heel duidelijke dingen, van wie doet wat in het huishouden. 
Maar er zijn dingen die niet geëxpliciteerd zijn en die dan weer voor irritaties zorgen, bijvoorbeeld wie volgt het huiswerk op? 
Wie gaat naar de oudercontacten? Dat zijn dikwijls zaken die niet zo duidelijk zijn en waarbij de ene partner het maar op zich 
neemt maar eigenlijk niet echt met goede motivatie. Omdat die eigenlijk vindt dat de ander dit ook zou moeten doen, maar er 
wordt niet over gepraat. Dus praten over onduidelijke territoria, wie nu eigenlijk die territoria op zich moet nemen, dat is ook 
weer een belangrijke vaardigheid. Samengevat: feedback geven en goede territoriale afspraken." 

Dat was Wilfried Van Craen over de kunst van het communiceren. U kan het allemaal nalezen in het boek 'omgaan met 
anderen ‐ een communicatiekunst'. En dat is een uitgave van acco. 

Zo, onze communicatie zit er op ‐ maar je kan uiteraard jouw feedback kwijt, bij ons en dan surf je naar onze website 
www.vrijzinnighumanisme.be. Binnenkort kan je daar ook de tekst van deze uitzending rustig nalezen. Maar ook telefoneren 
mag en dan bel je naar nummer 03/233.70.32.  Volgende week krijg je van ons een bijdrage over 'kernwapens' ‐ een gesprek 
met arts Jef De Loof, naar aanleiding van de Vlaamse vredesweek. En er is ook een bijdrage van het Willemsfonds. Tot dan ‐ 
daag! 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